
      
Datum: 11-02-2026 

 

Naam kind:…………………………………………………………………………………..  

 

Deze middag ging het verhaal over ‘God ontmoet Mozes bij de brandende braamstruik’. (Exodus 3:1-22) 

De vorige keer hoorden we dat Mozes gevlucht is uit Egypte. Hij is in het land Midian terechtgekomen. In Midian 

is hij getrouwd en heeft hij twee kinderen gehad. Inmiddels is Mozes 80 jaar geworden. Het is al 40 jaar geleden 

dat hij moest vluchten vanuit Egypte en al die 40 jaar heeft hij gezorgd voor de schapen van zijn schoonvader in 

de woestijn.  

Op een dag komt Mozes met de kudde bij de berg Horeb. Opeens ziet hij een braambos die in de brand staat. 

Dat heeft hij waarschijnlijk wel vaker gezien en op het eerste gezicht lijkt dit ook niet bijzonder. Als Mozes echter 

langer kijkt, dan ziet hij dat het braambos niet verteerd. Het blijft maar branden en dat is bijzonder, want normaal 

was zo’n braambos zo verteerd. Verwonderd wil Mozes gaan kijken waarom dat braambos blijft branden. Terwijl 

Mozes naar het braambos toeloopt, klinkt er opeens een stem vanuit het braambos: ‘Mozes, Mozes’. ‘Zie, hier 

ben ik’, zegt Mozes. ‘Mozes’, zegt God, want Hij is het die tot Mozes spreekt vanuit het braambos, ‘Kom niet 

dichterbij. Trek je schoenen je uit. Deze plaats is nu heilig, omdat Ik er ben!’ Mozes wordt bevreesd. Hoe kan hij, 

Mozes, die een zondaar is, de heilige God zien en met God spreken? Hij verbergt zijn gezicht, omdat hij beseft 

dat hij maar een zondig mens is.  

De Heere gaat met Mozes spreken. De Heere zegt dat Hij gezien heeft hoe het volk van Israël in Egypte wordt 

verdrukt. De Heere heeft de gebeden van het volk Israël gehoord. Hij zal het volk gaan verlossen. Hij zal Zijn volk 

in Kanaän brengen. Mozes zal het volk moeten leiden. Als Mozes vraagt Wie hem gezonden heeft, dan zegt de 

Heere: ‘Ik ben Die ik ben’, die heeft jou gezonden 

Mozes.  Ik ben er altijd Mozes en wat Ik beloof, dat 

zal Ik ook doen. Daar hoef je niet aan te twijfelen. 

Ook al zal Farao het volk niet willen laten gaan, toch 

zal Ik ervoor zorgen dat het volk van Israël in Kanaän 

komt.  

Deze God leeft nog! Hij doet nog steeds wat Hij 

beloofd heeft. Hij houdt getrouw Zijn Woord! 

 

De leertekst is: ‘Ik ben die Ik ben’ (Exodus 3:14) 

 

Opdracht: Kleur de kleurplaat in.   

 

Als je deze opdracht maakt en de volgende keer (25-

02-2026) inlevert op de club, dan krijg je een extra 

spaarpunt! 

Als je de Bijbeltekst kunt opzeggen krijg je ook een 

extra punt! 

  


